
 
We gaan nu zelf een Klezmer-liedje leren.  
 
Bij de rabbi is gestolen, ingebroken bij de rabbi. 
Bij de rabbi is gestolen, ingebroken! 
 
1. Zeven hemden, goed van maat maar drie gestopt en vier met gaten! 
2. Zeven mooie kandelaren, die alleen wat wankel waren! 
3. Zeven hanen, zeven fraaie, niet te eten, zulke taaie! 
 
Bij de rabbi is gestolen, ingebroken! 
 
In de teksten van de Klezmer-muziek zit vaak zelfspot.  
Het is grappig om deze zelfspot goed te bekijken.  
Want wat is er nou eigenlijk bij de rabbi gestolen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


